
   

november 2023 Huis naar keuze
Eind augustus las ik in de Volkskrant 
een column van Frank Heinen: “Voor 
wie weinig geld heeft, is Nederland 
het Huis Waar Je Gek Wordt”. 
Van Hugo Schorer kreeg ik deze foto 
uit de kloostergang van het “Heilige 
Huis van Barmhartigheid” in Coim-
bra. Dit klooster ziet als zijn missie 
“het bieden, ontwikkelen en creëren 
van adequate antwoorden op de be-
hoeften van de bevolking, in overeen-
stemming met de zeven werken van 
barmhartigheid, waaronder o.a. zorg 
voor hongerigen, zieken en vreemde-
lingen.” 

Deze maand zijn er weer verkiezingen. Het zal draaien om een ander klimaatbeleid, een 
eerlijk armoedebeleid, een nieuwe bestuurscultuur. De hamvraag: In wat voor Huis willen 
we wonen?      Wim Wattel

Santa Casa da Misericórdia, Coimbra, Portugal

BOEKENMARKT
Bijna aan het eind van het 5e seizoen van onze boekenmarkt volstaan we met een Zeer 
Korte Update van onze activiteiten.
De balans kunnen we pas opmaken nadat we de herfstvakantieperiode eind oktober 
afgesloten hebben. Die besloeg door de vakantiespreiding van onze Duitse en Belgische 
buren dit jaar de hele maand oktober. Het leverde een gestage stroom aan toeristen in 
de Abdijkerken op. Maar aan het eind van het jaar blijken dat vooral kijkers en betrekke-
lijk weinig kopers te zijn. Voor de vrijwilligers waren de diensten daarom nogal eens aan 
de erg rustige kant; een bijzondere ervaring. Voor volgend jaar zullen we openingstijden 
en bezetting in oktober mogelijk aanpassen.
Dat ook een relatief rustige periode verrassingen blijft bieden blijkt uit het volgende 
ontmoeting.
Een University College Roosevelt studente kocht een Nederlands boek. Op de vraag of ze 
het Nederlands al wat beheerste, ontkende ze dat in het Engels en zei het boek graag te 
willen hebben vanwege de prachtige Jugendstil afbeelding op de kaft. En zo werd weer 
helder dat onze BM ook in rustige tijden toch “voor elck wat wils” te bieden heeft.
Wat de omzet betreft zijn we de € 12.000  grens inmiddels gepasseerd. Hopelijk kunnen 
we dat bedrag nog wat verhogen met verkopen in de laatste herfstvakantieweek en met 
een poging om enkele zeer bijzondere boeken aan antiquariaten te slijten.
In het decembernummer van de Vierpas hopen we een terugblik op en verantwoording 
over 2023 te kunnen presenteren. Met deze Zeer Korte Update sparen we daar al wat 
ruimte voor.
Het boekenmarktteam

Onderdak 
statushouders niet in 
de Koorkerk
In de laatste algemene 
ledenvergadering en in 
een kerkdienst is het aan 
de orde geweest. Onder de 
noemer Thuisgevers zocht 
een kleine groep Koorker-
kers naar de mogelijkheid 
om telkens twee statushou-
ders onderdak te geven op 
de zolder van ons bijge-
bouwtje. Dit als doorgangs-
huis naar integratie in de 
samenleving.

Heel wat mensen denken 
dat het besluit daartoe al is 
genomen. Niets is minder 
waar, het project is nog 
steeds in onderzoek. Ver-
gunningen en praktische za-
ken zijn goed op te lossen. 
De kosten van de nodige 
aanpassingen aan de zolder 
blijken echter veel te hoog. 
Erg jammer. Uw bestuur 
was en is zeer gemotiveerd 
om uiteenlopende redenen, 
zoals bijbelse oproep, maat-
schappelijk engagement of 
gewoonweg je bestaans-
recht als kerk.

Onze motivatie blijft. Wij 
willen de huurmogelijkhe-
den onderzoeken. Integratie 
met begeleiding vanuit de 
Koorkerk. U hoort hier uitge-
breid over op de algemene 
ledenvergadering op 23 
november. Daar kunt u uw 
mening en ideeën laten 
horen. Graag!

Namens het Koorkerk-
bestuur,
Joep de Valk
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Kerkdiensten

5 november 2023
gedachtenisdienst
Ds. Wim Jansen

12 november 2023
Ds. Ivo de Jong

19 november 2023
Ds. Jan Klijnsma

26 november 2023
Ds. Rachelle van Andel

3 december 2023
Ds. Tjaard Barnard

10 december 2023
Ds. Martijn Junte

17 december 2023
Rev. Dirk van Leeuwen

24 december 2023 
Kerstavond, 19.30 uur
Kerstmusical 
‘de Polar Express’

25 december 2023
1e Kerstdag
Ds. Elly van Kuijk

31 december 2023
Ds. Wim Jansen

Bij de diensten
Zondag 5 november 2023 (gedachtenisdienst), ds. Wim Jansen
Thema: Aan de overkant van de zee
Bij afwezigheid vanwege vakantie van collega Elly mag ik weer bij u voorgaan in de 
gedachtenisdienst. 
Het thema is: 
Aan de overkant van de zee. 
De cantorij o.l.v. Aleida Post werkt 
mee en heeft mooie bijdragen, on-
der meer uit Psalmen Anders. We 
lezen uit Psalm 71, de psalm van 
de ouderdom, een lied met zoveel 
toekomst, ook voorbij de dood! 
Als buitenbijbelse lezing luiste-
ren we naar de prachtige tekst op 
het bidprentje dat onze Belgische 
vriend Guy Verriest voor zijn ge-
liefde Karel schreef, die we ook 
gedenken. Uit die tekst heb ik het 
thema gedestilleerd: Ik ben veilig toegekomen / aan de overkant van de zee. / Alles is nu zo 
duidelijk. / Ik wacht hier op je / tot de tijd dat ook jij de oversteek maakt.
Ik laat het nummer Schemering van Boudewijn de Groot horen.  We noemen de namen 
van de overleden geliefden en branden de kaarsen. En u wordt uitgenodigd een lichtje 
te ontsteken voor wie u is ontvallen. Het belooft een warme, troostrijke dienst te wor-
den.      Ds. Wim Jansen, Vlissingen

Zondag 20 november, ds. Jan Klijnsma
Ik ga het hebben over Gideon.
Ja, die Gideon, wat moet je van hem vinden? Een dwaas is hij natuurlijk niet, maar om 
hem nu onmiddellijk een prominente plek in het Pantheon van de groten der aarde te 
geven, daartoe geven de verhalen van deze richter ook geen aanleiding.
Misschien maakt dat hem ook zo menselijk, een van ons. Over het algemeen zijn wij 
geen broddelaars die niets kunnen: we kennen de zeven sloten, maar lopen er niet te-
gelijkertijd in, er is altijd wel iets waarmee we voor de dag kunnen komen. Helden zijn 
we daarentegen meestal ook niet. Ach, we nemen wel eens een risico, maar de meesten 
van ons zullen in deze stad geen standbeeld krijgen. Bovendien: de mens tegen wie op 
het ene moment hoog wordt opgekeken, kan op een ander moment in de geschiedenis 
in een heel ander daglicht komen te staan. Iedere tijd kent zijn eigen oordeel, zoals het 
in deze dagen bijv. over Israël en de Palestijnen.   Ds. Jan Klijnsma

Verdeeld over de Vierpas ziet u 
foto’s die behoren bij het artikel 
van Esther Meulblok op pagina 
9 met als onderwerp ‘Wederop-
bouw’.

Frans Meeder



3

Wijziging datum 
Algemene 
Ledenvergadering 

De Algemene Ledenverga-
dering/gemeenteavond zal 
plaatsvinden op donder-
dag 23 november 2023 en 
dus niet op woensdag 22 
november, zoals eerder aan-
gekondigd. 
De vergadering zal van start 
gaan om 19.30 uur.
Wij hopen u die avond te 
mogen verwelkomen.

Esther Meulblok

In memoriam, Ria Kruse

Op 14 oktober overleed op 83-jarige leeftijd Ria Kruse-ter Avest. 
Ruim 60 jaar was zij de liefdevolle echtgenote van Frits, die ze 
had leren kennen in Twente. Daar groeide Ria op, al stond haar 
wieg in het Brabantse Tilburg. Het Twentse landschap was haar 
lief. Dierbare herinneringen koesterde ze aan fietstochten langs 
de Dinkel en het dauwtrappen in de meimaand. Daarnaast hield 
Ria toen al van zingen, net als haar vader met wie ze 1 keer per 
maand in de middag naar een zangdienst ging in de kerk in de 
buurt. Haar eigen vader-dochter moment, zo benoemde ze het. 
Een extraatje naast de regelmatige kerkgang op de zondagmorgen. Op school was Ria een 
Bèta-meisje. Haar eerste werkkring was dan ook op het laboratorium van de textielfabriek, 
waarnaast ze in de avonduren de opleiding volgde tot chemisch analiste. 
Haar broer bracht een vriend mee naar huis, dat was Frits. Deze onderwijsman in hart en 
nieren kon Ria wel bekoren. Eenmaal gehuwd verruilden ze samen Twente voor Gelderland. 
Apeldoorn werd hun thuis en Ria schoolde zich hier om tot laborante in het ziekenhuis. La-
ter kwamen de kinderen, twee dochters en een zoon. Verhuisdozen werden in en uitgepakt. 
Een nieuwe baan voor Frits bracht telkens een nieuwe woonomgeving. Dit bracht hen ook 
hier, in Middelburg. Gedachten aan een terugkeer naar Twente na de pensionering van Frits 
waren er wel geweest, maar uiteindelijk beviel Middelburg hen opperbest. 

Ria was er het type niet naar om thuis stil te zitten, zo vertelde ze: ze ging dan ook in Mid-
delburg al snel op pad naar werkzaamheden die haar in contact brachten met mensen. Zo 
werd ze bijvoorbeeld gids in de stad en het stadhuis en later ook in de Abdij. Ze genoot 
ontzettend van dit werk en beschreef deze periode in haar leven als een hele fijne tijd. 
Het typeerde Ria dat ze zoveel veerkracht toonde: ondanks wisselende woonplaatsen en 
omstandigheden wist ze telkens haarzelf weer ‘uit te vinden’, zoals ze dat zelf noemde. 
De Koorkerk werd de religieuze thuisbasis. Frits werd er actief in het bestuurswerk en Ria 
steunde hem graag en voluit in zijn taak. Zelf werd ze actief in de bezoekgroep en zong ze in 
de cantorij. Ze genoot van de open sfeer in de Koorkerk en de ruimte die er is om te aarzelen 
en vermoeden rond de Bron van leven. Voor Ria kwam haar Godsbeeld volop naar voren in 
een geliefd lied dat ze zong met de cantorij: 
‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’: ‘Daar waar liefde woont, daar is God’. 
In het begin van dit jaar werd ze ziek en volgden er behandelingen. Het overviel haar: al haar  
aandacht was immers gericht op de gezondheid van Frits die beproefd was geraakt.
Ook dat typeerde Ria: zelf wilde ze niet veel plaats innemen, liever richtte ze haar zorg en 
aandacht op anderen.

In augustus bezocht ik haar aan de Michaelsdreef en liet ze vol trots de prachtige tuin zien. 
Ze genoot van de late bloei, het zonlicht in de kamer; kleine dingen misschien, maar voor 
haar heel waardevol. In de nazomer ging het mis: de ziekte werd haar de baas. In het hospice 
vierde ze haar verjaardag en wees ze mij vol trots op het prachtige boeket rode rozen in haar 
kamer. “Van Frits” fluisterde ze, met een grote glimlach. 
Ik mocht Ria helaas maar kort kennen. Ze kwam over als een betrokken en nuchtere vrouw, 
kordaat en recht door zee. Een mensen-mens die zich graag wilde inzetten voor de ander en 
vol liefde was voor haar gezin.

In de Koorkerk zijn we dankbaar voor haar betrokkenheid op ons en bewaren we Ria in onze 
verhalen. Onze gedachten gaan uit naar Frits en de kinderen Marjan, Hanneke en Gert en 
hun gezinnen. Dat zij zich nabij weten door, zoals Ria dat zo mooi kon zeggen: ‘dat wat wij 
God noemen’. 
                                                                                                                              
Elly van Kuijk-Spaans
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Sinterklaas zoekt hulp

Dit jaar moet Sint 210 zakjes 
vullen voor de kinderen van 
het AZC, de Voedselbank en 
van statushouders.
U kunt helpen door een 
chocoladeletter(s) te kopen.
De letters worden in-
gezameld in de kerk vanaf 
zondag 29 oktober. 
Sint zoekt normaal-formaat-
letters in melk en puur evt. 
wit.

Tot en met 26 november 
kunt u iedere zondag uw 
letters meenemen en in het 
mandje bij de ingang leggen.
Naast de chocoladeletter zit 
er dit jaar een mooie kleur-
doos en puntenslijper in, 
mogelijk gemaakt door een 
donatie van serviceclub In-
ner Wheels, en snoepgoed, 
pepernoten, chocomunten 
en ander lekkers.
Op 29 november worden de 
zakjes ingepakt. Lijkt het u 
leuk om hierbij een keer te 
helpen, dan kunt u dit laten 
weten aan Ria Lievense of 
Gerda van Leeuwen.
Alvast dank voor alle hulp.

Gerda van Leeuwen

Taakgroep diaconaat

Hierna treft u informatie aan over diaconale activiteiten ‘wat we doen’ en ‘waaraan we ge-
ven’. Diaconaat is iets van ons allemaal. Pak uw kans om in november uw persoonlijke en 
financiële bijdrage te leveren.

DOEN

Inzameling voedsel- en kledingbank
Het verslag van deze inzameling op 21 en 28 oktober volgt in de Vierpas van december.

Lunch met statushouders
De volgende lunch staat gepland voor 5 november a.s. Er hebben zich vanuit de Koorkerk 
op het moment van schrijven al tien mensen aangemeld. Begin november horen we op 
hoeveel gasten we mogen rekenen. De lunch wordt zo voorbereid dat dit geen overlast zal 
geven voor of bij het koffiedrinken na de gedachtenisdienst. De lunch vindt plaats in de 
Wandelkerk van 12.30 – 14 uur. Meer informatie of aanmelding: José Baars (josembaars@
live.nl 0651070297)

GEVEN

Collecteopbrengsten september 2023
Het is fijn u weer inzicht te geven wat de collectes in september hebben opgebracht. 
De collecte van 17 september sluit aan bij ons jaarthema ‘vluchtelingen’.
3 september algemene diaconie € 213,12
10 september actie sociale minima € 218,55
17 september mensen zonder papieren € 604,35
24 september Sint Nicolaasactie € 354,35
Hartelijk dank!

Voorgenomen collectes november 2023
5 november Zeeuws Verlies 
Zeeuws Verlies geeft iedereen informatie, advies en steun bij een ingrijpend verlies. Dat kan 
na een overlijden zijn, bij een ernstige ziekte, verlies van een baan, echtscheiding en andere 
vormen van verlies. Zeeuws Verlies kent de beschikbare rouwzorg in Zeeland en kan hier-
over informatie geven. Professionals helpen we met informatie of verwijzing.
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijk-
kas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op NL93RABO0136692915 ten name van 
‘Stichting Zeeuws Steunpunt Verlies en Rouw’. 

12 november Libanon – kansen voor jongeren
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, is er gebrek aan goed on-
derwijs en zijn problemen als werkloosheid, armoede en geweld aan de orde van de dag. 
Dit ontneemt jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspec-
tief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend 
kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krij-
gen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor 
een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de 
ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft 
hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. 
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijk-
kas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 0457457457 
o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’.

19 november Sociale minima Walcheren
Met sparen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Eind dit jaar hopen we met verschillende 
kerken sociale minima een bijdrage te kunnen geven, zodat ook zij de eindjes aan elkaar 
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kunnen knopen. Erg belangrijk omdat armoede toeneemt.
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas.

26 november Zusters Rwanda 
Op verzoek van de Presbyteriaanse kerk is in 1984 een Rwandese diaconessengemeen-
schap opgericht. De gemeenschap is interkerkelijk en juridisch zelfstandig. De gemeen-
schap is gehuisvest in het westen van Rwanda in de plaats Rubengera. De zusters zijn er 
op veel terreinen actief. Naast het kerkenwerk ondersteunen ze weeskinderen en werken 
aan onderwijs en gezondheidszorg. 
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas. 

José Baars

Films met een ziel – 30 november 13.30 uur

Ons thema van dit jaar is ‘oud en volwassen’. Daar kun je 
veel onder verstaan. Onder andere een nieuwe levensin-
vulling vinden, rijpheid bereiken, omgaan met gebreken, 
maar zeker ook vreugde en vitaliteit.
In de film van 30 november rijdt machinist Odd Horten al 
zo lang het zelfde traject, dat zijn leven alleen nog maar uit 
alledaagse rituelen bestaat. Maar dan komt het moment 
dat de 67-jarige Horten na 40 jaar trouwe dienst met pen-
sioen moet. Zijn geordende solitaire bestaan maakt plaats 
voor een toekomst met veel onbeantwoorde vragen. Hij 
begint aan een reis vol absurde avonturen en grappige 
ontmoetingen. Zal hij erin slagen om de stap naar verandering te zetten en zo weer op 
het juiste pad te komen? 
Bent Hamers’ O’Horten is een melancholisch, warm portret van een man die zijn draai 
moet zien te vinden in een nieuwe levensfase.
Vanaf 13.15 uur inloop met koffie of thee. De film begint stipt om half twee om voldoen-
de tijd te hebben voor het nagesprek. 
Graag opgeven bij Joep de Valk j.devalk@telfort.nl of 0653 391524

 

zoon van Frans
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Orgel

Het groot-onderhoud aan het orgel is eindelijk gestart! Twee orgel-specialisten van Van 
Vulpen Orgelmakers zijn er half oktober aan begonnen. Dat het nodig was, werd door 
niemand betwijfeld. Diverse deskundigen waren eerder gevraagd om hun oordeel te 
geven, en allemaal waren ze dezelfde mening toegedaan. Daarmee werden de bevindin-
gen van Rien en Martin, onze organisten, meer dan bevestigd. 

Twee willekeurige voorbeelden uit de veelheid aan mankementen:

Beschadigde voetspitsen 
van de frontpijpen.

Gescheurd leer bij de 
balgen.
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Het demonteren gaat snel: aan het einde van de eerste dag zijn alle orgelpijpen verwij-
derd en staan gereed om schoongemaakt te worden. Het pijpwerk dat hersteld moet 
worden, gaat mee naar het 
atelier in Utrecht.
Hetzelfde geldt voor de rest 
van het orgel: de windladen, de 
windkasten, en al het mecha-
niek. Het leer op de balgen is 
in slechte staat, en zal worden 
vervangen. Een veelheid van 
andere werkzaamheden maakt 
de lijst compleet.

Hoelang het onderhoud gaat 
duren? Geschat is zes weken, 
maar het kan ook korter of 
langer worden, afhankelijk van 
de bevindingen. 

Tot die tijd mogen we tijdens 
de kerkdiensten van vleugel-
spel genieten. 

Gert Kooiman

Activiteiten van de landelijke VVP en landelijke RemonstrantenActiviteiten van de landelijke VVP en landelijke Remonstranten

Uw Koorkerkbestuur onderhoudt contacten met de landelijke organisaties van de PKN, 
de Vrijzinnige Protestanten (VVP) en de Remonstranten. Zo’n 75 Koorkerkers zijn lid van 
de VVP en ontvangen goede e-mails en het lezenswaardige blad Vrijzinnig. Zo ook geldt 
dat voor de 35 Remonstranten. 
Zij ontvangen het blad AdRem en ontvangen ook goede e-mails. Wilt u dat ook, laat het 
dan aan Nic. van der Noll weten ( nicvandernoll@gmail.com ). Hij zal het doorgeven aan 
de VVP en aan de Remonstranten.

Jaarlijkse VVP Ontmoetingsdag op zaterdag 4 november in de Kapel te Hilversum. De 
dag met een korte Algemene Vergadering met de begroting voor 2024. Ook neemt Erik 
Jan Tillema afscheid als beleidssecretaris.
Opgave graag voor 30 oktober. Programma, stukken en vervoeraanwijzingen sturen wij 
u toe op uw verzoek. Mail j.devalk@telfort.nl of bel 0653 391524.

Symposium ‘Christus anno 2023’ op donderdag 9 november in de Vrijburgkerk te 
Amsterdam.
Speling viert haar 75-jarig bestaan met een boeiend symposium over Christusgestalten 
in onze hedendaagse cultuur. Het is een gestalte die in verborgenheid volop aanwezig is. 
Op onvermoede plekken in onze samenleving, in romans, films, schilderkunst en muziek. 
Ga mee op pelgrimage door cultuur en samenleving waar geloof en persoonlijke bezie-
ling elkaar raken. Met lezingen, gesprek, muziek en beeldende kunst.
Info op: www.skandalon.nl/speling  Opgave vóór 1 november via: speling@skandalon.nl 

Joep de Valk
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Dinsdag 28 november 2023
De heer Joost Bakker (Eindhoven 1945), oud-zeeloods en 
kunstverzamelaar, heeft sinds juli 1996 een galerie-kunst-
handel in Middelburg. Na zijn pensionering in december 
2000 houdt hij zich professioneel bezig met Zeeuwse 
kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij als 
gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft 
lezingen en publiceert regelmatig over het Walcherse 
en met name het Veerse kunstgebeuren. In juni 2019 
verscheen zijn uitgebreide monografie over de Veerse 
kunstenaarskolonie: ”Veere daar moest je geweest zijn”. 

De titel van de lezing: 
Marlow Moss  “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”
De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958), geboren in het Engelse Kilburn (London) als 

Marjorie Jewell Moss, is waarschijnlijk 
één van de minst bekende schilders 
uit de Parijse kunstgroep Abstraction- 
Création (opgericht 1931), waar zij op 
voorspraak van Piet Mondriaan (1872 
– 1944) in 1932 geïntroduceerd werd. 
Opgegroeid in een welgesteld milieu 
en opgeleid met muziek en dans, 
besloot zij op 25-jarige leeftijd kunst-
schilder te worden en veranderde 
haar voornaam officieel in het meer 

“onzijdige” Marlow. Haar levensmotto’s waren Ruimte, Beweging, Licht!  

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, 
Middelburg.
Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna 
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser devisseraj@zeelandnet.
nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.
Kosten om een lezing bij te wonen als niet lid zijn 7 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie: José Viveen, secretaris 0641764221 jviveen@zeelandnet.nl 

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, 
inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 

De Vierpas van december verschijnt omstreeks 3 december 2023. 

U kunt uw artikel tot uiterlijk 24 november 2023 per e-mail inleveren bij de redac-
teur, Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of 
bijlage. 
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Wederopbouw 
Momenteel zijn er in de Koorkerk 
sterk vergrote foto’s te zien uit de 
nalatenschap van Frans Meeder 
(1899-1986), uitvoerder bij het her-
stel van de Koorkerk, Nieuwe Kerk 
en Abdijtoren.  Zijn kleindochter 
en haar echtgenoot bezochten de 
Koorkerk begin dit jaar en vertel-
den over twee  fotoalbums, hun 
toebedeeld uit de nalatenschap 
van Frans Meeder. Gevuld met fo-
to’s,  gemaakt en  verzameld  door  
hemzelf.   Frans Meeder, geboren 
te Leiden op 8 februari 1899, was 
werkzaam bij aannemersbedrijf I. 
Woudenberg & Zonen te Rhenen 
in de functie van uitvoerder tijdens 
de wederopbouw van de Koorkerk, 
Nieuwe Kerk en Abdijtoren te Mid-
delburg (ca 1942 – 1950). Eerder 
was hij onder andere betrokken 
bij de restauratie van de Dom te 
Utrecht (voor 1940).  Gedurende 
de restauratie van de Abdijtoren is 
de zoon van Frans (Frans jr.) enige 
tijd als timmerman betrokken ge-
weest. Na de voltooiing van de res-
tauratie is Frans Meeder naar Am-
sterdam verhuisd in verband met 
de restauratie van de Oude Kerk. 
Zijn zoon volgde en zette daar zijn 
vak als timmerman  voort. Tijdens 
deze restauratie is  Frans Meeder 
op 65-jarige leeftijd met pensioen 
gegaan en is hij samen met zijn 
echtgenote Cor teruggekeerd naar 
Middelburg.  Het vak van timmer-
man is met de familie verweven. 
Kleindochter Els trouwde met een 
timmerman en hun zoon heeft  
ook voor dit vak gekozen. De foto’s 
genieten daarom bijzondere aan-
dacht van de familie en zijn een 
waardevol bezit. Het bestuur van 
de Koorkerk is verheugd dat zij 
deze bijzondere foto’s met ons wil-
den delen. 

Esther Meulblok
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C o l o f o n
Predikant:
ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Esther Meulblok-
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

  Herfstrituelen

Herfst. Het licht zo anders, zo zacht… 
Ik hou van de herfst. Vroeger al, als kind aan de kust. De zee die dan zo onstuimig 
werd, met van die witte koppen. Maar ook in de bossen kan ik er erg van genieten. 
Die wonderlijke geur van de bomen en dat dikke tapijt van bladeren in allerhande 
tinten waar je zo heerlijk met je laarzen in wegzakt. Nog maar enkele weken en 
dan zullen de takken kaal zijn. En ook dat heeft een geheel eigen schoonheid en 
spiritualiteit.  

Predikant-dichter 
Jaap Zijlstra dichtte 
daarover:
Met elk blad dat valt
valt meer licht op de aarde
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan we scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Voor mij raken deze dichtregels sterk aan de rituelen in deze laatste maanden van 
het jaar. Rituelen van eindigheid en eeuwigheid. We naderen Advent waarin we 
vol verwachting uitzien naar een nieuw begin. Maar daarvoor staan en zijn we stil 
bij hen die we moesten loslaten in het afgelopen jaar. We noemen hun namen 
en zetten hen in het licht. Namen noemen: het is een krachtig en verbindend ri-
tueel. Sterker dan woorden hebben namen het vermogen ons beelden te schen-
ken, en daarmee herinneringen. Herinneringen die ons tot troost én tot inspiratie 
mogen zijn. We bewaren hen die ons ontvielen in onze verhalen; we verweven 
hun geschiedenis met dat wat ons overkomt. En door het noemen van hun namen 
in onze geloofsgemeenschap, verbinden we hen en onszelf telkens weer aan de 
Godsnaam die ons aanzegt: 
‘Ik zal er zijn’

De verbeeldingskracht van namen werd mij pas nog heel duidelijk toen ik het 
Namenmonument in Amsterdam bezocht. Een gulle herfstzon verlichtte de bak-
steentjes met daarop de namen van 102.000 Holocaustslachtoffers.  Al die namen, 
met daarbij vermeld hoe oud en jong ze waren toen ze zo wreed uit het leven 
werden weggehaald; het deed mij duizelen. De onvoorstelbaarheid, de ontzetting 
dat mensen daartoe in staat zijn dit elkaar aan te doen… 
Die gedachte deed de hemel ver weg voelen, daar aan de Nieuwe Keizersgracht. 

Mijn oog viel op een oude man. Hij stond dicht op de namenwand, zichtbaar kost-
te het hem moeite de namen te lezen. Zijn ogen gingen van het briefje in zijn hand 
naar het namensteentje. Hij prevelde een naam voor zich uit en streelde met zijn 
hand het steentje, als tedere groet. 
In de tram terug bleef ik die strelende hand maar zien. Eenmaal thuis kwamen die 
prachtige regels van Rainer Maria Rilke bij mij binnen. Regels die in alle kaalheid 
van wat er nu in onze wereld gebeurt, mij toch het zicht naar de hemel brengen:

“Wij vallen allemaal. Deze hand valt. En zie de anderen: het is in allen.
En toch is er Eén die al dit vallen oneindig zachtjes in Zijn handen houdt.”

Elly van Kuijk-Spaans


